
EGVV Gelselaar – RKVV
Erp – RKPSC Pannerden
en ….
Opnieuw een weekend met vier wedstrijden. Al mogen we het over de vierde nog niet
hebben aangezien dit voor een nieuw televisieprogramma is, maar het waren er precies
genoeg om op de vroege maandagochtend zó compléét gesloopt te zijn, dat we het
wedstrijdverslag naar de avond hebben verplaatst. Fysio, veel koffie en vooruit….. 3
Red Bulletjes hebben nu echt éven voorrang.

Donderdagavond is een fijne aftrap van het weekend



Donderdag speelden we een wedstrijd bij EGVV Gelselaar. Het dorp was compleet uitgelopen
en er stonden ontzettend veel mensen langs de lijn. Bij de voetballers maakte Gelselaar zich
bijzonder geliefd door hen te ontvangen met de heerlijkste broodjes en spareribs. Onze
gastspeler van die dag was Rick Beumer. Als ik het goed heb begrepen won een dame het
spelen tegen FC de Rebellen tijdens de loterij en Rick won een half varken. De dame wilde
wel ruilen voor dat varken, dus het kostte Rick een goedgevulde vriezer, maar hij zou wel
alsnog met ons meespelen!
Dennis Gentenaar nam nog wat leuks mee naar de wedstrijd: een ieniemienie Pomeriaantje.
Alleen moest er wel even op hem gepast worden. Ook Sky (zo heet ‘ie) maakte een
onvergetelijke indruk door de gehele wedstrijd naar de bal te blaffen. En dan komt er nog best
wat geluid uit zo’n klein ding. De 1-0 werd gemaakt door het team van Gelselaar. En het bleef
ook lang 1-0. Het team was goed, al zat er één speler tussen die telkens aan het (na)trappen
was. Even opletten dus, want het beloofd een druk voetbalweekend te worden. Erik
Braamhaar floot de wedstrijd, maar de trapper ging telkens vrijuit. Sander Keller: ‘Die geven
we straks gewoon een bierdouche.’

Na een half uur scoorde Royston Drenthe de 1-1 en twee minuten later de 1-2. Na de rust
scoorde Gelselaar de 2-2, maar dat was buitenspel. Dat zag Braamhaar dan wel. Gelukkig
scoorde Jos Hooiveld vrij snel de 1-3. Gertjan Verbeek kon het niet meer afwachten en
besloot zelf ook even mee te spelen. Hierna ging het hard; Royston scoorde de 1-4, en onze
gastspeler scoorde 1-5. En dat was extra bijzonder omdat hij voorafgaand aan de wedstrijd
vertelde over zijn blessures wat hem twee jaar had gekost. Dit was dus een gedroomde
terugkeer. Jeremy Overbeek Bloem scoorde de 1-6 en wéér Rick Beumer scoorde! En wat
een prachtige goal was dat! Eindstand 1-7. Met het laatste zonnetje wat in de kleedkamer
scheen en Dennis die de hond even ging uitlaten begon het omkleden en daarna de derde
helft waarbij de organisatie ons trakteerde op de allerlekkerste broodjes braadworst ooit!
Bully’s Bratworst is dé foodtruck waar je moet zijn! Door de drukte vergaten we Royston



Drenthe zijn Rebelse Haasje te geven en deze bleef achter in de kleedkamer. Snel een
belletje met de organisatie. Rick Beumer heeft het Rebelse Haasje van ons gekregen voor
zijn geweldige goals. De contractonderhandelingen zijn inmiddels in volle gang : )


