Het is op vele plaatsen in de Gelderse Achterhoek en Twente een goede gewoonte en tevens een
eeuwenoud gebruik, om bij de wisseling des jaars de bezoekende noabers een zelf gebakken
nlejoarskook'n" met een borrel aan te bieden. Op het platteland is het niejoar ofwinn'n" nog
algemeen in zwang en zelfs de meest afgelegen boerderijen hebben op Nieuwjaarsdag over gebrek
aan visite niet te klagen. Vandaar dat er in de laatste dagen van het jaar voorbereidingen worden
getroffen, om het onthaal zo gul mogelijk te doen zijn Dan wordt In grote pannen het beslag
aangeroerd en worden de koekijzers zonder ophouden ingevet, om even later een heerlijk baksel te
leveren. Zo ook op het erve Broekhuls — of Brooks zoals het in de omgeving, nabij Gelselaar. wordt
genoemd — waar we de familie Kolkman aantroffen bi het bakken van nleuwjaarskoeken. De
vriendelijke bewoners van het oude erve waren direct bereid ons een en ander over het bakken te
vertellen.

Het koekijzer is een soort grote tang voorzien van ronde platte platen, waartussen het beslag komt.
Vervolgens wordt dit einde enige ogenblikken in het open vuur gehouden, de kook'n uit het ijzer
verwilderd en om een stokje opgerold, om daarna af te koelen. Het ligt voor de hand, dat het beslag
van goede kwaliteit is: men gebruikt weitenmeel, boter, eieren en suiker terwijl vaak wat anijszaad
wordt toegevoegd. Wij waanden ons in de gezellige grote keuken van 't Brooks met haar vloer van
kiezelstenen. het open vuur en de vele antieke gebruiksvoorwerpen tientallen jaren terug. Bij het
genot van een kopje thee met een heerlijke knappende nleuwjaarskoek bekeken we het koekiizer.
Het droeg aan de binnenzijde het jaartal 1715 en een op bloemen en bladeren gelijkende versiering.
Meer dan twee eeuwen doet het zijn dienst op het erve, waarvan men ons nog meer historische
bijzonderheden vertelde. Op 't Brooks worden nog oude papieren zorgvuldig bewaard o.a. oude
leenbrieven op perkament met wassen zegel Hierbij bevindt zich een acte opgemaakt in 1675 door
een landmeter waaruit blijkt dat het erve toen omringd was door een gracht, en in die dagen een
leen van de heerlijkheid Borculo was



